PROLOOG

Weet je nog hoe we op school snelheidswedstrijden liepen? Ik was daar dol op. Maar
winnen, dat durfde ik niet ... Nochtans was ik heel goed! Ik liep snel, maar liet altijd
twee of drie jongens voorgaan.

Op een dag was ik mijn sportkledij vergeten. Ik droeg een bloemenkleed en van die
mooie, gelakte schoenen, maar ik moest toch lopen van de meester.

Dus ja, ik maak me klaar en hop: ik loop, loop, loop en plots besef ik dat ik aan het
winnen ben. Tk ben dan trager gaan lopen en heb de jongens voorgelaten. Ik dacht:
"Ocharme, verliezen van een meisje ... in een bloemenkleed en gelakte schoenen." 1k
voelde me schuldig! Als jongen zou ik er vast geen twee keer over nagedacht hebben.
En die paar keer dat ik er toch genoeg van had en voor de overwinning ging, zeiden ze:
"Mijn knie doet nog pijn van de voetbal van gisteren". En ik reageerde: "Natuurlijk,
sorry". Ik droeg toen ook een bril! Stel je voor, een meisje in een bloemenkleed, gelakte
schoenen en een bril, dat zie je niet winnen natuurlijk. Dat kan niet, dat bestaat niet!

En wanneer we groepjes moesten maken, je weet wel, iene miene mutte enzo? Ik bleef
altijd als laatste over. Maar dat kon me niets schelen. "Maak maar groepjes, jullie zullen
zien", dacht ik. Tk wist dat ze er spijt van zouden krijgen. De volgende keer zeiden ze
allemaal: "Juglair, Juglair, kom bij ons", en ik dacht: "Waarom kies je me nu wel en
daarvoor niet?!". Maar ik was ook trots. Sport liet me stralen, uitblinken. Als je als
meisje een talent hebt voor typische jongensdingen, da's cool, niet?

Ik weet ook nog hoe jongens op school de gewoonte hadden om de rok van meisjes op
te tillen. Mijn vriendinnen riepen dan: "Juglair! Juglair!" en ik kwam aangelopen om ze
in hun ballen te knijpen. Die gasten riepen dan "weglopen, die rare komt eraan!". En ze
liepen weg, ze waren bang voor mij.

Ik was ofwel zot, ofwel een halve jongen.
Een ander woord was er niet voor.

EXCUSES

Sorry. Het spijt me ...

Ik weet niet wat me overkwam, het lukte even niet.

Normaal heb ik dat niet. Ik weet wat ik doe. Nog nooit heeft iemand over me geklaagd.
Ik snap het niet, ik ben even mijn kluts kwijt.

Zo génant, zeg. Maar ... wat vonden jullie? Was het goed? Echt?? Super, want ... ik ben
ook geen superman he.

Weet je, het zal zijn omdat ik gisteren gevoetbald heb met een collega. Ik heb nog pijn
aan mijn knie, dat zal het zijn ... Ik doe ook Chinese mast, da's pas zwaar.
Hela, geen paaldans hé. Da's iets helemaal anders! 1k ben allesbehalve soepel!



Ik sterf van de honger. Had geen tijd om te eten deze ochtend. De oma boven me had
hulp nodig en dus ben ik gaan helpen. Normaal, toch! Toen ik bij haar kwam, zat ze vast
in haar auto ... en de auto onder een boom ... Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb de boom
opgeheven en het omaatje bevrijd ... Door de regen van gisterenavond stond de hele wijk
trouwens onder. Overal stond er water. Ik heb dus de oma bevrijd, trok haar op mijn rug
en zwom, zwom, zwom. Overal rondom me hoorde ik mensen roepen: "Help ons, help
ons Juglair!" Ja, oké, ik kan nu ook weer niet iedereen helpen heé! Gelukkig kon ik het
omaatje naar het dakterras brengen. En dan ben ik naar hier gehold ... al mankend, door
mijn zere knie ... Niet ideaal. Misschien is dat het ...

Vorige week ook zoiets. Ik had afgesproken met de gasten van het leger - ja, ik zat in
het leger. We doen een paar leuke oefeningen, van het genre: "Allez gasten, komaan,
vooruit. Opgelet, pijl! Opgelet, mijn! Opgelet, bazooka!". Wat modder hier, wat
prikkeldraad daar. Soms eens een slang of twee - we zijn doodserieus, hoor.

De tweede oefening was met een superhoge muur uit ijs. Ken je de muur uit Game of
Thrones? Die, maar hoger! Blote handen, geen uitrusting. We moedigen elkaar al
roepend aan. Het is superkoud, zo koud dat sommige makkers zelfs tenen verloren zijn.
Maar ik niet, want ik ben sterk. Eenmaal aan de top is alles wit. En wit op wit, dan zie
je niet veel. Afdalen kon alleen met de parachute.

Een gestoorde missie. En dan landen we plots in een betoging van de gele hesjes. De
gele hesjes, weten jullie dat nog? Daar stond ik, naast Castex, ha ja, want ik werk voor
de inlichtingendienst van de overheid. We zoeken de president. Waar is hij, Macron?
Daar!

Vooruit, we lopen naar hem!

De gele hesjes zijn overal. Ik zie niets, hun hesjes verblinden me. En dat hun gezicht
gemaskerd is, helpt ook niet.

Samen met Macron lopen we. Vooruit, meneer Macron, lopen! (loopt)

Plots komt er een bende fundamentalistische feministen op ons afgestevend, in het paars.
Ik haat paars!

We lopen verder!

Wat verder hovert de presidenti€le helikopter. We gaan achteruit. Macron neemt een
aanloopje, loopt, springt en mist! Tweede poging. Hij loopt, springt en mist. Laatste
kans, want die feministen komen nu wel erg dichtbij! Hij loopt, ik geef hem een kleine
pets en bam, hij landt perfect naast de piloot.

IK LOOP - LIED
Ik loop x4
Met mijn bloemenkleed
En mijn gelakte schoenen
Ik loop x2
Ik loop
Ik sprint
Ik neem risico’s
Ik zie de eindmeet



Niemand kan me inhalen

Hubert, Félix, Karim, Thomas, Nordine, Jonas, Yannick, Raphaél, Mohamed en Jean-
Philippe

Wie gaat me inhalen

Ik loop x4

Ik ga winnen

Een droom die uitkomt

Ik win

Een droom die uitkomt

VOGUING - LIED
Welcome in the plaaaaaaaace
Ladies gentlemen queer non-binaries
Het bal is begonnen
Hen maakt zich klaar
Hen maakt zich op
Hen straalt voor jou
Schouder Heup Knie Enkel
Cis Trans Butch Bitch
Oestrogeen Testogel Voorliefde Cis-liefde
Penis Voorhuid Clitoris Vagina
Hij: zichtbaar Hen: onzichtbaar
Cis loopt vanvoren Trans verloren
Klasse Sekse Gender Ras
Queer Queen Square Femen
Hou van me, trans, cis, pan, non-binair, drag, queer, square, elephant man
Achterhaald, onvruchtbaar, waardeloos lichaam
Lichaam vol schulden, een cijfer, een uitgave, een ziekte, een verlies
Niet-anatomisch, poétisch
Een lichaam zonder bescherming x4
Contactlichaam, COVID, kostbaar, schadelijk, onecht, bleek, gevaarlijk,
Vergiftigd, giftig
Schaamspleet Eikel Fallus Anus
Hou van me, trans, cis, pan, non-binair, drag, queer, square, elephant man
Farmacopornografisch lichaam, geconfisqueerd, verwoest Gemonetiseerd lichaam,
gedomineerd, verheven, gecontroleerd, vruchtbaar Geschonden lichaam, bezeten,
gedisciplineerd, genormaliseerd, gestandaardiseerd Poétisch, politiek
Hou van me, trans, cis, pan, non-binair, drag, queer, square, elephant man

Ik ben moe.

En jullie? Hoe gaat het met jullie?

Jullie vragen zich misschien af: "Wat is dat?"
Wat ben ik?



Een vrouw die man wordt en zich verkleedt als vrouw?

Ben ik een vrouw die vrouw wil zijn, maar op een man lijkt wanneer ze zich vrouwelijk
kleedt? Ben ik een man die zich verkleedt als vrouw, maar gezien wordt als een vrouw

die vrouw speelt?

Ik zie eruit als een vrouw, maar ik ben een man en na mijn transitie en de testosteron

enzo, kleed ik me toch graag als vrouw. Waarom niet?
Of ik ben noch man, noch vrouw.
Wat denk je daarvan, lieve schatten?

Als ik drag queen ben, besta ik niet, ben ik fictie.
Ik ben Wonderwoman ... een vrouw met een baard in een freakshow.
Ik ben een personage, in theater, cabaret, circus! Een clown?

Of ik ben een droom ... En ik zit in je dromen.

Ik ben waar jij van droomt, maar niet durft toe te geven.
Ik ben jou en jou. Ik ben ook jou. En jou?

Stoor ik je of fascineer ik je?

Ben ik een monster?

Of een mislukte plastische operatie?

Wat ben ik ...

Ik ben de draad kwijt ...

WAT BEN IK - LIED
Wat ben 1k?
Wat ben 1k?
Echt of onecht, verzonnen.
Ik ben een freakshow op tv, hormonen op hol, Instagrammable.

To be or not to bite, to bitch or not to beach, to Butch or not to clit.
Ik ben een piemel, een foef; een mietje of pietje. Het maakt geen reet uit.

Ik ben een bioman, een biovagina, een verwijfde wonderwoman.
Penetrerende vrouw, gepenetreerde man, alledaagse trans, veelvoudig geslacht ...

Ik ben mogelijk, onmogelijk, een waarachtige leugen.
Vrouwelijk, mannelijk, androgyn; vrouwelijk, mannelijk of Sandrine.

Waar lijk ik op? Waar lijk ik op?

Een hormonaal postmenopauzaal afkooksel, een fout gegane penopauze,
lichamelijke veelheid.

Ik ben een spiegelbol van jouw schaamte

Kijk naar me! Kijk naar me!

Ik hou van wie ik ben

cen



